otille Tijd December
JI1/JEZUS 15 KONING

Lees 1 Samuel 13:8-14

Veel van ons hebben het kerstverhaal al vaak gehoord. We kennen het
verhaal van hoe onze redder, Jezus op aarde werd geboren en ons de
ultieme hoop en toekomst gaf. Misschien heb je zelfs weleens
meegespeeld in een kerstspel. Eeuwenlang hebben de Israélieten naar
de komst van deze Messias verlangt. Ze hadden geen idee hoe en
wanneer het zou gebeuren. Wij weten dat wel en zien nu het bewijs dat
God zich aan zijn beloften houdt en het beste met ons voor heeft. Maar
nu zitten we in hetzelfde schuitje als de Israélieten, want over hoe Jezus
terugkomt hebben we op enkele aanwijzingen na ook geen idee hoe en
wanneer het zal gebeuren.

Denk over de tekst na. Je hier ook nog de volgende vragen bij gebruiken:

Kan je je momenten herinneren dat je ongeduldig bent of bent geweest omdat
je moest wachten?

Kan je je herinneren dat je op iets moet wachten waar je heel veel zin in had?
Hoe is dat wachten anders?

Saul was ongeduldig, en luisterde daarom niet meer naar het plan van God.
Op welke (kleine) manieren zou je je houding van ongeduldig naar
verwachtingsvol kunnen veranderen?

Bij God zou je kunnen zeggen “niet nu, is niet nooit”. Als je dingen niet direct
ziet gebeuren, betekent het niet dat God er niet mee bezig en het nooit meer
zal gebeuren. Is er iets waarover je ongeduldig bent geraakt en waarover je
opnieuw kan vertrouwen dat God zijn belofte nakomt en het beste met je voor
heeft?




